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Pasen
Liturgische kleur Wit

Hoge woorden klinken ...

Wij zullen opstaan om te leven,
verder gaan,

niet blijven staren op wat voorbij en
onomkeerbaar is.

Leven is sterker dan het graf van de dood.
Wie Jezus’ roep op Goede Vrijdag heeft
gehoord,

wie de Stilte van de zaterdag heeft
doorleefd

wie het licht van Pasen heeft ervaren

kan niet meer zwijgen over morgen.
Jezus leeft, en wij met Hem.....

Halleluja!

Het orgel barst uit in een paasjubel: Melodie lied 634
Wij zingen: Lied 1005: 1 en 2 (Nederlands en Engels) ‘Zoekend naar licht hier in het duister’
Wij zingen: Lied 637: 1, 2, 3 en 4 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan,’
Intrede
Welkom en mededelingen, door de diaken
- Wij gaan staan -
Bemoediging
v: The Lord is risen!
De Heer is opgestaan!
allen: De Heer is waarlijk opgestaan!
Intredelied: Psalm 630: 1, 2, 3 en 4 ‘Sta op een morgen ongedacht’
- Wij gaan zitten -
Kyrie (3 gebedsintenties met gezongen responsorie: Lied 458)
Daarom bidden wij zingend:
Zuivere vlam, verdrijf met uw licht

de schaduw van de dood.

Zingen: Glorialied 642: 1, 4 en 8 “Ik zeg het allen dat Hij leeft,’



Groet
v: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!

Gebed van de zondag
De Schrift gesproken en gezongen

Eerste lezing: Exodus 14: 9 t/m 14 (NBV21) (Martin)

Wij zingen: Psalm 118: 1 en 5 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’
Evangelielezing: Johannes 20, 1 t/m 18 (NBV21) (Martin)

Wij zingen: Lied 631: 1, 2, 3 en 4 ‘Tussen waken, tussen dromen,’
Uitleg en verkondiging

Antwoordlied: 850: 1, 3, 4 en 5 ‘Geen taal bij machte U te meten,’

Geloofsgetuigenis: Pasen
Marijke de Bruine

Het pure witte licht van Gods aanwezigheid
Is als een bliksemschicht een keerpunt in de tijd.

In stilte, ongezien en stralend, onverwacht
herrijst de Levende uit de dood en donk’re nacht.

De kruiden van de dood zij kunnen weggedaan.
De Opgestane leeft en spreekt Maria aan.

Haar blij getuigenis zet zich onstuitbaar voort;
dit ongelooflijk nieuws wordt tot vandaag gehoord.

De werkelijkheid van God breekt in ons leven in
als ruimte, perspectief, geeft alles nieuwe zin.

Waar leven triomfeert, het dode overwint,
daar bloeit de wereld op en heel de schepping zingt.

Waar Pasen wordt gevierd is dood voorbij gegaan;
Daar wortelt weer de hoop in "t menselijk bestaan,

Dienst van gaven en gebeden

Toelichting bij de gaven en mededelingen, door de diaken

Inzameling van de gaven
Tijdens het inzamelen wordt het gebedenboek in de kerk gebracht.
Gebeden



Gebed over de gaven
Dank en voorbeden
Stil gebed

Onze vader (allen)

Slotlied: Lied 624: 1, 2, en 3 ‘Christus, onze Heer, verrees’

Zending en zegen
a. Amen (gezongen)

Wij wensen elkaar een gezegend Pasen



